
 Traktaat van Zeno 

 Zeno was jarig op 29 maart, 
 maar hij trakteerde op 28 
 maart. 
 We hebben eerst een liedje 
 gezongen. Onze klas kreeg 
 kleine pannenkoeken en de 
 kinderen die geen gluten en 
 lactose mogen eten kregen 
 ook pannenkoeken, maar 
 wel zonder gluten en 
 lactose. Ik vond het heel 
 lekker. 

 Oona 

 Sport maandag 

 In sport maandag hadden we maar een half uur les, dus we deden 
 niet zo veel. We speelden tweelingtikker voor opwarming. 
 Tweelingtikker gaat zo: Er is een tikker die begint met tikken en als 
 de tikker iemand heeft getikt moet je zijn/haar hand vasthouden. Er 
 komen kinderen bij en als je met vier in een groepje zit, ga je 
 opsplitsen in een groepje van twee. Je speelt verder tot er nog één 
 iemand over is. Die persoon heeft dan gewonnen. Dan hebben we 
 tussen vier vuren gespeeld. Bij tussen vier vuren zit je in een 
 groep van ongeveer tien. Als de groepen gemaakt zijn, ga je in je 
 team bespreken wie achterspeler gaat zijn. Ik was achterspeler 
 met Warre. We waren met tweeën, want ons groepje had één 
 iemand meer. De achterspelers kregen een bal en toen Evi floot 
 met haar fluitje begonnen we. De ballen gingen rond. Als er 
 iemand ‘dood’ gaat, ben je ook achterspeler. Als je als 
 achterspeler iemand ‘dood’ maakt, mag je terug in het spel. We 
 hebben het twee keer gespeeld. Het was super leuk! 

 Neveen 



 naar het containerpark 

 Dinsdagnamiddag hadden we werkwinkels. Ik ging samen met 3 
 andere kinderen naar het containerpark. Eerst sorteerden we het 
 afval in bakken zodat, als we in het containerpark waren, we de 
 bakken er gewoon in konden kappen. Toen moesten we het afval 
 in de koffer van de bestelwagen van Wim stoppen. Dat was een 
 beetje puzzelen maar het is gelukt. Daarna vertrokken we naar het 
 containerpark. Ik was nog nooit in het containerpark van 
 Meulebeke geweest. Er waren 2 verdiepingen. We begonnen 
 beneden. Daar moesten de verfpotten, spuitbussen en klein 
 elektronica (KGA). Toen reden we naar boven. Boven stonden er 
 heel veel containers zoals hout, tegels en harde plastiek. We 
 hadden vooral veel harde plastiek. Ik vond het leuk om de tegels 
 naar beneden te gooien 
 omdat ze dan breken. Het 
 was leuk. 

 Gust 

 Villa Kakelbont 

 Ik ging dinsdag naar Villa Kakelbont. Toen we bij Villa Kakelbont 
 waren, mochten we eerst appels en peren snijden voor de fruitpap. 
 Toen waren er een paar baby’s wakker en heb ik met ze gespeeld. 
 Ik gaf een baby melk en dat was leuk. Dan mocht ik wat spelen 
 met de baby’s. Er waren dan ook wat kleuters wakker. We hebben 
 dan de kleuters wat pap gegeven. Dan speelde ik wat buiten met 
 de kleuters. Dat was leuk. Ze kregen ook wat yoghurt met bloem. 
 Daarna gingen we terug naar school. Ik vond het leuk. 

 Helle 



 Chess 

 On Tuesday we had a chess 
 workshop. I played 3 games 
 and lost them all because  I 
 AM A BADDIE  … Ahem I 
 mean  I AM BAD  but it was 
 fun, the first game against 
 Achiel, he quickly beat me 
 because  I AM A BADDIE  … 
 Oopsies same mistake 
 again. The second game 
 against Milo, was long, he 
 beat me with a castle and a 
 king left, before that, me and 
 Rémi had planned to play 
 against eachother, he obviously beat me after I decided to just 
 mess around with random pieces, then he checkmated me with 3 
 queens and a castle, the rest of his pieces where on random 
 places on the board 

 Aaron 

 Schaken 

 Dinsdag hadden we een schaakworkshop. Ik speelde 3 partijen en 
 verloor ze allemaal omdat IK EEN SLECHTERIK BEN… Ahem, ik 
 bedoel, IK BEN SLECHT, maar het was leuk. De eerste partij deed 
 ik tegen Achiel. Hij versloeg me snel omdat IK EEN SLECHTERIK 
 BEN… Oeps, weer dezelfde fout. De tweede partij was tegen Milo. 

 Die duurde lang. Hij versloeg me met een toren en een koning. 
 Daarvoor hadden Rémi en ik gepland om tegen elkaar te spelen. 
 Hij versloeg me duidelijk nadat ik besloot om gewoon met 
 willekeurige stukken te spelen. Toen zette hij me schaakmat met 3 
 koninginnen (!) en een kasteel. De rest van zijn stukken stonden 
 op willekeurige plekken op het bord. 

 Aaron 

 Gefeliciteerd Warre 

 Donderdag was het Warres verjaardag. 
 Hij trakteerde met een ‘groentenaperitief’ met sausjes. 
 Ik deed dat ook voor mijn verjaardag. 
 Warre is pas volgende week jarig, maar hij wou nu al trakteren. 
 Warre wordt op 6 april 10 jaar. Nu is hij 9 jaar. 
 Ik vond het leuk en lekker. 

 Camille 



 Kooklesje 

 In de Franse les was Sudenaz secretaris. 
 Dat is dat je in het Frans de datum en de 
 dag moet zeggen, wie er een verhaal 
 vertelt, wie er kookt. Berlijn vertelde een 
 tekst over Maasmechelen. Ze zagen een 
 koolmijn. Ze zijn er naar toe gegaan omdat 
 haar papa er naar toe wilde. Vandaag 
 kookte Anna in de Franse les. Ze maakte 
 muffins met chocolade stukjes erin. We 
 mochten als we wilden ingrediënten 
 toevoegen. Ik vond het leuk. 

 Kythana 

 Duurzaamheidsforum woensdag 

 Deze week is het duurzaamheidsweek op school. Elke dag 
 luisteren we eerst naar een paar liedjes. Eerst was het ‘Laat ons 
 een bloem’ en ‘Ska-fanfare van de hoop’. Dan vertelt iemand een 
 verhaal. Woensdag vertelde Annelies D het verhaal van Monkie, 
 maar Monkie is eigenlijk een verhaal zonder tekst. Annelies was 
 deze week naar een paar klassen geweest en die hebben dan elk 
 een bladzijde geschreven en getekend. Dan hebben we nog naar 
 een paar liedjes geluisterd, ‘L’oiseau et l’enfant’ en ‘Hapana 
 Kuchoma’. 

 Berlijn 



 forum maandag: Max 

 Deze week is het duurzaamheidsweek. Eerst begonnen we met 
 een paar liedjes en daarna las Ingeborg een boek voor. Het boek 
 heet Max en de toverstenen. Ingeborg las de versie met de slechte 
 afloop. 
 Joost bracht er ook een kruk bij van 100 jaar oud. Dit deed hij om 
 aan te tonen dat degelijk materiaal heel lang kan meegaan en dus 
 duurzaam is. Max was er ook en zijn toversteen ook. 
 Op het laatst zongen we nog liedjes. 

 Anna 

 Forum dinsdag: meer dan genoeg 

 Deze Week is de 
 duurzaamheidsweek. 
 Elke ochtend hebben we 
 een forum rond de 
 duurzaamheidsweek. 
 We zingen dan ook een 
 paar liedjes en iemand leest 
 een boek voor. 
 Dinsdag las Joost het boek 
 “Meer dan genoeg” voor. 
 Het ging over dat je niet 
 altijd nieuwe dingen nodig 
 hebt en dat je ook dingen kan ruilen in plaats van kopen. 

 Juliette 



 Zwemmen 

 Op  woensdag  hadden  we  zwemmen.  We  vertrokken  om  10:25. 
 Dat  kwam  omdat  er  2  jongens  nog  niet  klaar  waren,  die  gingen  niet 
 mee.  We  fietsten  naar  Ter  Borcht.  We  stapten  naar  het  zwembad 
 en  dan  kleedden  we  ons  om.  Eerst  moesten  we  6  lengtes 
 zwemmen.  De  eerste  lengte  moesten  we  schoolslag  zwemmen,  de 
 tweede  lengte  in  rugslag  en  daarna  telkens  weer  afwisselen. 
 Daarna  gingen  we  duiken  vanuit  zitstand,  kniezit  of  stand.  We 
 hebben  een  nieuwe  duik  geleerd,  die  heet  startduik.  Die  begint  van 
 op  de  startblok.  We  mochten  op  het  laatste  nog  een  beetje  spelen. 
 Ik vond het leuk. 

 Gloria 



 Zweten 

 Vorige week maandag hadden we sportles. Als opwarming 
 moesten we een piramideloop doen. Eerst moest je 1 minuut lopen 
 en dan 1 minuut wandelen. Daarna 2 minuten lopen en 1 minuut 
 stappen. Dan 4 minuten lopen en 1 minuut wandelen, 2 minuten 
 lopen en 1 minuut  stappen en tenslotte 1 minuut  lopen en dan 
 uitwandelen. Daarna moesten we sprinten tegen andere kinderen. 
 Ik mocht 4 keer racen. Ik heb tegen Remi gelijk gelopen, tegen Jef 
 en Arthur gewonnen en tegen Louis verloren. Dat was zweten. 

 Guust 

 Niet veel afval 

 Dinsdag in de werkwinkels 
 zijn we in Ter Borcht afval 
 gaan opruimen. 
 We wandelden te voet naar 
 daar. Dan mochten we aan 
 de slag. 
 Gloria, Geike en ik deelden 
 een vuilniszak. We hebben 
 niet veel afval gevonden. Dat 
 is een goed teken want dat 
 betekent dat de mensen daar 
 niet veel afval laten 
 rondslingeren. 
 Toen we klaar waren 
 mochten we nog een beetje 
 spelen. We hebben iets te 
 lang gespeeld waardoor we 
 net te laat op school waren. 
 Ik vond het leuk. 
 Merel 



 broodpudding 

 Deze week dinsdag waren er werkwinkels. Ik heb gekozen voor 
 broodpudding. Dit past in de duurzaamheidsweek omdat je zo oud 
 brood kunt hergebruiken. Lowie G en Jef waren er ook bij. Eerst 
 moesten we brood pletten. Dan moest er melk bij en dan eieren, 
 honing, vanille en kaneel. 
 Dan moest je alles mengen. Het maakt eigenlijk niet uit in welke 
 volgorde je alles samen kapt. Je moet het op 200 ° bakken en de 
 volgende dag mochten we het opeten. 

 Hier nog eens de ingrediënten: 
 ●  300 gram  Oud brood  liefst volkoren  brood 
 ●  4  Eieren 
 ●  2 el  Honing 
 ●  1/2 tl  Kaneel 
 ●  1  Vanillestokje (of een zakje vanillesuiker) 
 ●  400 ml  Melk 
 ●  75 gram  Rozijnen  kan je weglaten als je dit niet lust 
 ●  2 appels of chocolade kunnen er ook bij 

 LowieV 

 Het fietsparcours 

 Maandag fietsten we naar een plaats in Tielt. Daar was de politie 
 met een fietsparcours met slagbomen van de trein en borden van 
 de weg. Er waren ook gocarts en je moest met je fiets op het 
 parcours. Ze verplaatsten soms de borden. Op het einde speelden 
 een spel waarbij degene die iets fout deden, uit het spel lagen. Ik 
 heb samen met zes anderen gewonnen. Ik vond het wel leuk. Op 
 de terugweg zijn drie kinderen gevallen  . 

 Louis L. 

https://www.denotenshop.be/nootjes/?tt=38669_12_295236_&r=%2Fkaneel-gemalen.html




 Werkwinkel afval rapen 

 Ik heb gisteren de werkwinkel afval opruimen gedaan bij Fiona en 
 Annelies. We zijn naar een speelplein gegaan en wij zaten in 
 groepjes. Ik zat bij Zeno , Sem en Guust. Wij hebben veel 
 gevonden, een vape doosje, vulling voor een vape, en nog veel 
 meer. Dan hebben we nog een beetje gespeeld. Op het einde 
 kreeg ik zand in m’n ogen, dat deed pijn. Het was wel leuk. 

 Nand 

 Naar het sorteercentrum van de kringwinkel 
 Op dinsdag ben ik naar een sorteercentrum van de 
 kringloopwinkel gegaan. 
 Daar hebben we gezien hoe alles in zijn werk ging. We zagen dat 
 zij ook afval hadden. Ze krijgen elke dag materiaal binnen dat ze 
 dan herstellen en verkopen. Soms krijgen ze ook kapotte dingen. 
 Dat sorteren ze dan in grote zakken. Ze hebben echt heel veel 
 kleren. Ik vond het saai. 

 Cézar 



 Klas vijf ging nog naar een auteurslezing. Het was van de schrijver 
 Jonas Boets. Hij schrijft al boeken van toen hij 20 was! Hij is de 
 zoon van een Vlaamse acteur. Enkele kinderen van de klas lazen 
 al een boek van hem. We kregen ook een boekje cadeau! Dat was 
 wel tof. 

 Hieronder nog een voorraad foto’s uit de duurzaamheidsweek. 











 We eindigden onze duurzaamheidsweek op vrijdagnamiddag met 
 een heuse speelgoedrommelmarkt voor een goed doel: het 
 ‘Lievebosje’ in Schuiferskapelle. Dit bracht ongeveer 500 euro op!!! 
 Bedankt aan alle kinderen! Tegelijkertijd was er een 
 kinderkledingbeurs in de tent. Daar konden de ouders gratis 
 kinderkleren komen kiezen die anderen niet meer moesten. Heel 
 fijn allemaal! En dan gingen we de paasvakantie in. En wat deed 
 dat deugd! 




